
Schrijnend 

Mijn schoonvader heeft na een hersenbloeding aangegeven dat hij niet meer verder wil. Van een 

fitte en sportieve man, naar niet meer kunnen praten, lezen, schrijven, eenzijdig verlamd en 

incontinent.  Dan hoeft het voor hem niet meer.  

Hij heeft nog wel duidelijk en in volle bewustzijn, door middel van beantwoording met ja en nee 

knikken, aan kunnen geven niet verder te willen en graag in een diepe slaap gebracht te willen 

worden zodat hij het einde niet meer bewust mee hoeft te maken. Maar men vindt dat niet 

voldoende en dan is het heel schrijnend om hem zo te moeten zien lijden tot de verlossing daar is.   

Bij de vele inspecties die ik doe voor SHR kom ik ook vaak schrijnende gevallen tegen. Laatst ook 

weer waarbij al wat oudere mensen samen met een architect een mooi huis hebben laten bouwen 

op een fantastische plek. Van buiten mooie houten gevelbekleding en houten onbehandelde 

kozijnen. Van de 6 jaar dat ze er wonen zitten ze al ruim 5 jaar met ellende, duidelijk veroorzaakt 

door de aannemer. Onder andere verkeerd aangebrachte folies onder dakgoten en slecht 

uitgevoerde kozijnen met lekkages tot gevolg. Duidelijke fouten gemaakt door de aannemer en hij 

doet er al die tijd niets aan. Ik begrijp werkelijk niet waarom hij het zo lang kan ontkennen, uitstellen 

en traineren voordat de verlossing voor deze mensen komt. Hij gooit o.a. zijn naam te grabbel terwijl 

als hij gewoon zijn fouten direct toegeeft en hersteld, iedereen geholpen is.  

De bewoners zijn het helemaal zat met deze aannemer en hebben geen enkel vertrouwen meer in 

hem, maar ook niet in het huis. Ze willen het eigenlijk te koop zetten, zodat ze er van verlost zijn. 
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